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En dien eerste avond, met voor den eersten keer weer eens een Hollandsche vriend, heb ik zoo
eens wat verteld van de menschen die hier zoo graag een kerkje wilde hebben; hoe de Kapitan
(hoofd van een aantal kampongs) zelf de menschen aangespoord had om geld bijeen te zamelen,
maar je weet wel Dries, als we daarop moeten wachten, tot de menschen het geld bijeen
hebben, dan duurt het nog lang; de menschen hier moeten de enkele centen zuur verdienen en
daarvan gaan er nog heel wat af voor de belasting. Zondags gaat hier de schaal rond en dan komt
er gemiddeld 75 centen binnen.

Maar ook daarop zullen we maar weer vertrouwen; in alle geval, zoo zei de Kapitan tegen me:
“Toean, we hebben nog geen kerk, maar we hebben toch in alle geval drie dagen hier een heilige
Mis en na Paschen blijft het Sacrament voorgoed hier; dat is sinds Adam en Eva niet meer
gebeurd; deze dagen zullen mijn mannen een klein kapelletje aan de school bouwen, zoodat
daar het Sacrament kan blijven en Zondags de toean hier de H. Mis kan komen lezen!”

Zie je Dries, de menschen willen zelf vooruit en als men dat ziet, dan wil men ook graag doen
wat men kan, nietwaar?

De sterren stonden hoog en helder en ze zeiden me dien avond méér dan anders dat daarboven
lemand woont die alles zal regelen en voor alles zorgt en ... die de ijver van zijn nieuwe
bergkinderen weet te beloonen! Hij behoeft geen bedelbrief te sturen, slechts één enkele
oogopslag vanuit het tabernakel, één enkele onuitgesproken vraag van Hem aan zijn geliefde
kinderen in Beugen en omstreken en het is genoeg; een goed verstaander of een liefdevol hart
heeft maar een half woord noodig!

Tien uur. Dries we gaan naar bed; daar is je bed; vier bamboestokken met een zeil erover en je
kunt je vermoeide leden uitstrekken! Wel te rusten. Dien morgen ontwaakten we met een
heerlijk gevoel; heden een schoon feest: Witte Donderdag.

In de school alles wit; twee altaren met de mooiste altaardoeken die ik had; en de kerk stroomde
vol; vol met bruine donkere menschen met mooie feestdoeken zwierig om hun schouders;
donker, maar hun zielen wit in feesttooi; naar het feest van Liefde, van rijke, alles weggevende
Liefde in het Sacrament dat Christus instelde op dien overgetelijken Donderdag.

O ja nu spreek ik niet meer van een nieuwe kerk of van een arm schoolgebouw met twee
schoolkasten; neen, nu is voor een oogenblik alles rijk, want er werd eene H. Mis gevierd; er gaan
straks bij honderden en honderden menschen ter H. Tafel. Het Heilig Sacrament wordt plechtig
met enkele gelapte vaantjes rond gedragen door de school, maar het is in haar armoede een
heerlijke processie, want Christus die is het die rondgaat en die alle armoede doet vergeten,
omdat niet de sieraden, de wimpels, de bloemen het menschelijk hart gelukkig maken, maar Hij,
Hij, het schoonste sieraad, de schoonste Bloem die in altijd meer harten gaat bloeien!

En er was toch ook het plechtige opstijgen van den wierook en het schoone zingen der kinderen
dat we gisteravond met zooveel moeite hebben ingeoefend. Pange lingua gloriosi Corporis
misterium. En heb je de fluitspelers dan niet gehoord? Ja, zeker, maar toch, er hadden nog wat
meer vaantjes bij moeten hangen, een paar mooie kandelaars, enkele mooie vazen; 't is toch al
zeer armoedig om flesschen te gebruiken.



Ja Dries, alles waar, maar we zullen toch éven goed feest vieren; en ik was maar wat gelukkig dat
er zooveel te biechten zijn geweest en... dat ik zelfs bijna moe ben geworden van het communie
uitreiken. Het andere komt wel.

Dien dag was het aanbidding; en trouw zijn ze gekomen; om de beurt; en den heelen dag was
het zingen voor onze Lieve Heer, een prijzen van zijne goedheid, soms ben ik achter binnen
gekomen met Dries en dan stond Dries in verwondering dat daar oude menschen geknield in de
bank lagen en vurig baden; zoo uit eigen beweging komen wil toch heel wat zeggen.

Onze Lieve Heer heeft plezier aan het gebed der onschuldige kleinen, maar als hij deze oudjes
ziet komen die zooveel oude heidensche gewoonten hebben moeten afleggen die nu op het
laatst van hun leven nog met strompelende voeten naar Hem komen dan, ja dan zal Christus met
vreugde zeggen: kom ouden van dagen, rust nu maar eens uit bij Mij; gij zijt moe geworden maar
nu zal ik je weer nieuwe kracht geven!

Op dezen dag is er hier ook voor U, mijne vrienden uit Beugen e.a. gebieden; ook deze
menschen hebben in oogenblikken waar zij alleen zijn met hun God, een dankbaar hart. Hieraan
zult gij niet twijfelen nietwaar? s Avonds om vijf uur hebben we Jezus weer in het Tabernakel
teruggesteld en den volgenden morgen overgebracht naar het andere om de Heilige Geheimen
van Goede Vrijdag te vieren!

Ook deze waren zeer schoon; samen hadden we een kleine verklaring opgemaakt van al de
liturgische geheimen, deze laten vertalen in het Lioneesch, dit werd voorgelezen door den
onderwijzer. “Durf je het nog niet aan”, vroeg Dries, “om zelf voor te lezen?” “Nee hoor, daar
wacht ik nog mee; 't is voldoende als de menschen een beetje weten waar het over gaat; de
geheimen zijn té schoon om ze zoo te laten voorbijgaan.”

Toen kwam de Kruisonthulling; het greep de menschen aan deze zang met zijn geweldige
waarheid van Christus” dood voor ons, en om ons; en nog beste Dries ben ik haar dankbaar die
mij dat zoo schoone kruisbeeld schonk; de menschen keken op toen onverwachts uit de
purperen doek een prachtig groot kruisbeeld tevoorschijn kwam en een kreet van bewondering
ging luide op: hé Toean Jesoes, hé Toean Jesoes; en allen, jong en oud, hebben het kruis
aanbeden, zijn er voor op de knieén gevallen; het kruis komt tevoorschijn uit de purperen doek
en als zegepraal over dood en zonde staat het voor ons als een teeken dat zal overwinnen; als een
teken dat ook in verste bergen zijn triomfen eenmaal zal vieren.

's Namiddags was het Kruisweg; hier moet ik nog even iets vertellen dat werkelijk was om te
lachen, ook zelfs in het meest droevige oogenblik. Ook Dries kon zich maar nauwelijks goed
houden; de onderwijzer zou namelijk de Kruisweg houden en met gebedenboek stapt hij naar
voren en knielt neer, maar zijn klein zoontje was ook in de kerk, een kleine dreumes van een jaar
en deze loopt vader zoo hard hij kan met z'n kromme beentjes achterna; ik zong juist een vers
van de Miserere, maar de laatste woorden heb ik niet gezongen!... het dappere ventje werd luid
schreiend en tegenstribbelend teruggehaald door moeder.

Goede Zaterdag! Dries vandaag is 't al feest! Heb je van morgen, het majestueuze Alleluja
gehoord, het is een extaze van vreugde, van teruggevonden vreugde. De paaskaarsch ontstoken
en het licht schijnt weer, het verrijzenislicht; het licht van het Evangelie waar de opstanding van
Christus beschreven is, moge gaan schijnen in den nacht van het heidendom - en moge er steeds
meer missionarissen komen die dat licht brengen en die - voegde Dries er lakoniek aan toe - een
mooiere Paaschkaars hebben met een mooier wijwatersvat in plaats van een waschkom!



Dries bij al dit feest kun jij toch niet ophouden de practische kant te bekijken. “Ja, dat moet ook,
anders denken de menschen in Beugen dat hier alles volledig is, en dat is bij lange na niet.”

En het is Zondagmorgen geworden. Paaschmorgen. Alleluja morgen! Een witte morgen die
zingend opstijgt ten hemel om te aanbidden den eeuwigen Zoon die opsteeg uit het graf
negentienhonderd jaar geleden. Dit is de morgen - en ik moet er weer aan denken dat ik voor de
eerste maal aan het altaar stond in mijn Beugen; toen was het feest in m’n ziel en nog hoor ik de
klokken luiden, hoor ik het jubelen van het Victimae Paschali laudes en het Alleluja!

Maar 66k op dézen morgen is het feest in mijne ziel; anderen het feest van Paschen te bereiden;
anderen die altijd weer terugkeeren in hun donkere ellendige woningen, een oogenblik het Licht
van Paaschfeest te brengen, ook in hun ziel de klokken te laten luiden, dat is het feest voor mij
geweest op dezen eersten Paaschmorgen in de Missie; dat is het geluk van den Missionaris alles
wat in de bergen woont samen te brengen voor het altaar, aan de communiebank, en zij zijn er
gekomen, allemaal en gezongen hebben het de kinderen: Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere Tu nobis victor Rex miserere: Ja wij, ook wij arme kinderen der bergen die van de gemakken
van het leven niet veel bezitten, wij die vergeten blijven in onze donkere woningen, wij weten
66k dat Gij Christus opgestaan zijt van de dooden, wij weten dat Gij de overwinnaar zijt over
alles, over den dood. Gij Christus zult ons genadig zijn en ons aan uwe hand voeren, uwe hand
die zelf het graf opendeed, die zoo sterk is. In onze ziel werd het ook licht en in onze woningen
zal het ook licht worden omdat wij U in onze harten naar onze ellendige woningen dragen.

Zoo zal er mijne dierbare vrienden misschien in onbeholpen taal gebeden zijn, misschien is er
niets gezegd, maar hebben ze allen maar gekeken, maar diep in hen heeft er iets gebeefd van
geluk. Maar de inlander spreekt zijn gevoelens niet uit in veel woorden!

En ik ben teruggekeerd naar Maoelo6 met een hart vol vreugde; en alleen zijnde heb ik nog eens
teruggedacht aan die goede menschen die den heelen zaterdag hard gewerkt hadden om de
kapel klaar te krijgen opdat er het heilig Sacrament bewaard kan blijven - alles werkte mee, de
Kapitan versierde zelf mee het altaar en het Sacrament is nu daar en blijft er en zoo blijft er de
zegen van Christus over die kampong en straks gaan we processie houden op Sacramentsdag en
we zullen door de kampong trekken; wel zonder vaantjes, zonder monstrans en alles wat de
processie in Beugen en ander dorpen zoo schoon maakt, maar toch 66k zonder dat kunnen de
kampongs feesten, kunnen ze gelukkig zijn als maar Christus bij hen is, als hij maar bij hen blijft.

Mane vobiscum Domine cuoniam ad vesperascit — Blijf bij hen Heer als het avond wordt, als de
schaduwen van het lijden, van ongeluk en dood komen, want dan is er veel van Uw
verrijzenislicht noodig. Blijf ook bij mijne goede vrienden in mijn dierbaar Holland opdat zij deze
menschen niet vergeten.

Tot een volgende keer....
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