Kersmus
Door Bruukske

Vruuger, toen ik nog un kléen jungske waor, kdste me in dizze teijd dik onder de kersbom
veijne. Ut rook aalt zo lekker nor denne-naolde, wanne. Onder dun bom ston unne kersstal
die van un por plenkskes en leétjes in mekaore waor gezet mi un skon riete dak.

In dieje stal lag wa hoi of mos wa we in de herfst uit de Erpse
bosse holde. Daorin stonne de herdertjes mi un por skaop en
dun os en de ezel. In ut midde van de stal lag ut kinneke Jezus
mi daor umhinne Maria en Jozef. Un fel geel [emke verlichte
ut geheel en dun engel hing boove on de buitekant van de
stal.

De drie kunninge waore nog onderweg, die stonne nog op
dun overloop te wachte tot ut 6 januwari waor. De Kerstelpee van John Woodhouse bracht nog
meer sfeer in huis.

Uure zaot ik onder d’'n bom te speule, terwijl uit dun luidspreker ut Gloria of Hoe leit dit kinneke
kwaam en mun gedachte ging dan trug nor de tijd de “Jezus
van Nazareth”geborre waor, die vrede bracht onder de
mense. Die lotter wondere verichte, de lamme wer liet loope
en de blinde wer liet zien.

Prachtig vond ik die verhaoltjes over Jezus, die geborre moes
worre in unne stal um detter nérriste plots waor in Bethlehem
vur ‘n hoogzwangere Maria en durre mens Jozef.

En nou, ‘n goei 2000 jaor lotter, maoke de mense dur eijge
alennig nog mar druk over wa dees jaor de mode is ‘m in d'n
kersbom te hange en wor ze di jaor op wintersport gon en as
d’r ‘n assielzoekerscentrum kiimt, toch zeker nie in men
straot, wanne?

En wondere, tja wondere zén de wirreld nog nie uit, dur stt alleen ‘n wachtlijst op van minstens
‘n halluf jaor want de ziekehuize hebbe ‘t te druk um de lamme wer te laote loope en de blijnde,
te laote zien.

En daor kan ik m'n eijge nou gruwelek druk 6évver maoke, wanne!



