De Christelijke Ambonezenschool
Door Ad van Rijsewijk

In maart 1951 kwam de eerste groep Molukse ex-militairen van het Koninklijk Nederlands-
Indische Leger (KNIL) met hun gezinnen uit Indonesié in Nederland aan. Een groot deel daar-
van werd gehuisvest in het Kamp Vught, het voormalige Duitse Konzentrationslager Herzo-
genbusch. Het Kamp Vught kreeg de naam Woonoord Lunetten.

Het idee dat deze gezinnen maar een paar maanden hier zouden zijn en dan weer zouden ver-
trekken, bleek een illusie. Dat idee was wel medebepalend voor de moeizame totstandkoming
van een onderwijsvoorziening voor de Molukse kinderen.

Het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (MINUOR) stichtte in het woonoord een
lagere school (met J. Berg als hoofd) en een ULO (met als schoolleider W. Alberts). Beide scholen
verzorgden Indonesisch onderwijs. Hiertegen groeide verzet van ouders, van wie de kinderen ook
in de garnizoenssteden in Indonesié al les in de Nederlandse taal kregen, maar ook van officieel
protestants-christelijke zijde. Gevolg: in juli 1951 kwam het onderwijs te vallen onder jurisdictie
van OK&W en in december werd het beheer van de kampschool overgedragen aan de Vereniging
voor Protestants-Christelijk Onderwijs te ‘s-Hertogenbosch.

De lagere school en de ULO telden op dat moment resp. 350 en 40 leerlingen en 14 leerkrach-
ten. De heer ).P. Sinke zou vanaf 1 januari 1952 tot 1 september 1956 zijn stempel drukken op
het onderwijs aan Molukse leerlingen

Enkele opslagplaatsen van het voormalige concentratiekamp werden gebruikt als schoollokalen.
Onvoldoende ventilatie, tekortschietende verwarming, gebrekkige sanitaire voorzieningen, het
ontbreken van leermiddelen, de negatieve houding van de gemeente t.a.v. de exploitatievergoe-
ding, didactische problemen o.m. als gevolg van de diversiteit in vooropleidingen van de leer-
lingen die in leeftijd varieerden van 5 tot 30 jaar waren problemen die door en enthousiast team
en een positief ingesteld schoolbestuur werden aangepakt.

De heer Sinke schrijft: Na bijna vijf jaar van prettige arbeid ben ik op verzoek van mijn schoolbe-
stuur hoofd geworden van de Prot. U.L.O. in Den Bosch. Ik had daarbij als voorwaarde gesteld dat
ik de Ambonese ULO-leerlingen (32) met de twee leraren mee mocht nemen. De school was dus
maar een kort leven beschoren.

Nog korter was het bestaan van de Huishoudschool op Lunetten (Sekolah Roemah Tangan), de
opvolgster van de omscholingsschool voor meisjes. Ze telde drie klassen en was bedoeld voor gro-
tere meisjes die de Nederlandse taal onvoldoende beheersten om naar een Nederlandse huis-
houdschool te gaan. Directrice was mevr. R. Uitenbogaard. Toen de school in 1955 werd opge-
heven had zij één keer vier eindexamenkandidaten afgeleverd.

Het nieuwe hoofd van de lagere school op het woonoord werd Ds. G. Heeringa. Tijdens de peri-
ode Heeringa bereikte de school in 1960 zijn grootste omvang van meer dan 500 leerlingen.
Spoedig hierna begon de grote uittocht naar de buitenscholen. In 1958 vertrokken er 38 leer-
lingen en in 1960 waren dat er 95. Sluiting van de school was echter nog niet aan de orde van-
wege de afstand woonoord/buitenscholen, onvoldoende opnamecapaciteit van protestants-
christelijke buitenscholen én de ongunstige beinvloeding van het onderwijs op de Nederlandse
school door een naar verhouding grote instroom van Ambonese leerlingen. Daarmee bleef het
huisvestingsprobleem bestaan.



De leerlingen van klassen vijf en zes met behulp van schoolbussen vervoeren naar buitenscholen
stuitte op felle bezwaren van Ds. Heeringa, die zijn school niet wenste te onthoofden. Nieuw-
bouw stuitte op bezwaren van gemeente en rijk vanwege de plannen het woonoord te verkleinen
en vervolgens op te heffen. Overigens was daarvan vijf jaar later nog steeds geen sprake.

In 1970 werd de situatie kritiek: onder druk van het Ministerie van Defensie wilde de Dienst der
Domeinen het huurcontract voor de woonoordschool niet langer verlengen. Voorstanders om de
school te sluiten zagen een alternatief in het busvervoer van leerlingen naar een school in Den
Bosch. Om een confrontatie met de bewoners van het woonoord te voorkomen, werd na veel
heen en weer gepraat besloten de huur van maand tot maand te verlengen.

Intussen was in begin 1967 de kleuterschool op het
woonoord gesloten vanwege het teruglopend aantal leer-
lingen. In datzelfde jaar werd aan de Maarten Tromp-
straat in Vught een protestants-christelijke kleuterschool
geopend onder leiding van juffrouw D. Vos, tot dan toe
hoofdleidster van de kleuterschool op het woonoord. De
protesten tegen deze “overval® leverden niets op en de
school bleef gesloten.

Op 1 augustus 1971 ging ds. Heeringa met pensioen.
B.F.J. Brilman volgde hem op. Vervangende huisvesting
bleef zijn grootste probleem. Inspecteur Straver schrijft
over de school als een onverhoopte bende en wijst de
gemeente er op dat zij kan komen staan voor onderdak-
verlening van de school, dankzij wettelijk voorschriften.

In november 1972 kwamen B&W van Vught met het voorstel tot voortzetting van de Christelijke
Ambonezenschool aan het Mariaplein in Vught, waar in september 1973 een schoolgebouw be-
schikbaar zou komen. De kampraad echter gaf de voorkeur aan nieuwbouw in het kamp, maar
wilde wel meewerken aan overplaatsing naar het Mariaplein als in een nog te realiseren Molukse
woonwijk in Vught een nieuwe school zou worden gebouwd. Uiteindelijk gingen 27 van de 32
ouders overstag en er werden voorbereidingen getroffen om de school aan het Mariaplein op te
knappen.

Plannen om opnieuw ook daar een kleuterschool op te richten slaagden dank zij het idee van de
chef Welzijn van de gemeente, drs. H. van Stekelenburg, om de kleuterklas een dependance te
maken van de nieuwe openbare kleuterschool in De Baarzen. Nadat alle partijen zich met deze
constructie akkoord verklaarden, startte de Molukse kleuterschool begin januari 1974 aan het Ma-
riaplein o.l.v. juffrouw E. Nahumury.

De Christelijke Ambonezenschool had eindelijk een echt schoolgebouw.
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Om de onderwijsachterstand van Molukse en andere allochtone leerlingen in het onderwijs te
verbeteren lanceerde onderwijsminister dr. A. Pais in 1980 een actieprogramma. Daarnaast be-
steedde hij ook aandacht aan de eigen culturele achtergronden van leerlingen. Onderwijs in Eigen
Taal en Cultuur (OETC) deed zijn intrede. De Christelijke Ambonezenschool beet in Vught het
spits af met juffrouw C. Wattimena als OETC-leerkracht. Andere scholen w.o. Guido de
Bresschool en de Groene Beuk (beide Juf. Jackie de Queljoe) volgden.

Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat Molukse kinderen steeds meer verspreid naar school gin-
gen. De cijfers in 1985: Chr. Ambonezenschool (41), Liduinaschool (11), Guido de Bres (7), Pe-
trusschool (6), St. Janschool (4), Willibrordusschool en de Groene Beuk (3), Baarzenschool (2) en
De Schalm (1).

Door de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 fuseerde de al genoemde kleuterde-
pendance met de Christelijke Ambonezenschool. Zij verschoot daarmee van kleur en werd van
openbaar, bijzonder onderwijs.

In 1986 bestond de Christelijke Ambonezenschool 35 jaar, maar de toekomst was onzeker. Het
schoolbestuur hoopte dat de school overgeplaatst zou worden naar dat deel van Vught waar de
meeste Molukkers gehuisvest zouden worden. Daarvoor moest door de Lunetten-bewoners nog
volop strijd geleverd worden voor het behoud van hun woonoord. In de schaduw van deze strijd
voltrok zich het gevecht om het behoud van een Molukse school.

In een concept-beleidsnotitie van medio 1987 over het Molukkersbeleid na de herhuisvesting
(naar Vijverhof) gaat men uit van de verwachting dat na verhuizing de Molukse leerlingen hun
weg naar de scholen in de buurt zouden weten te vinden.

Dat deze scholen geen protestants-christelijke signatuur hadden en dat uiteindelijk ouders bepa-
len naar welke school kinderen gaan, bleef buiten de aandacht van de beleidsmakers.

Steun van staatssecretaris Ginjaar-Maas (O&W) en later drs. ). Wallage leidde uiteindelijk tot de
keuze voor de bouw van twee aaneengeschakelde woonhuizen tot schoolwoningen. Aan het be-
gin van het schooljaar 1992-1993 werd het nieuwe schoolgebouw aan de Spechtrand in Vijverhof
betrokken.



Een bonte stoet van leerlingen en
leerkrachten trok vanuit de oude
school aan het Mariaplein naar
het nieuwe schoolgebouw. De lo-
catie bleek goed gekozen: het
aantal Molukse leerlingen groeide
terwijl ook andere allochtone
leerlingen uit de omgeving de
school gingen bezoeken.

In 1993 besloot de regering tot
een schaalvergroting van basis-
scholen. Gekozen werd voor het
onderbrengen van zes protes-
tants-christelijke basisscholen in
Den Bosch, Vught en Vlijmen on-
der één bestuur, de Vereniging voor Protestants-christelijk Onderwijs in Den Bosch. Verder werd
besloten de twee PC-scholen in Vught (de Christelijke Ambonezenschool en de Guido de
Bresschool) per 1 augustus 1995 te laten fuseren.

Een bonte stoet van leerlingen en leerkrachten trok naar het nieuwe schoolgebouw

De nieuwe naam van de school werd De Clobe. Het hoofd van de CAS, Jack van Sintmaartens-
dijk die in 1974 de heer Brilman als zodanig was opgevolgd, werd tot T augustus 1998 belast met
de leiding van de nieuwe school. De beide schoolgebouwen (Esschestraat en Spechtrand) bleven
in gebruik. Na het vertrek van Jack van Sintmaartensdijk werd Joop de Beer, al eerder hoofd van
de toenmalige Guido de Brésschool, directeur van de fusieschool.

Aan het eind van het schooljaar 1997-1998 werd de Ambonese afdeling van de Globe op locatie
Spechtrand 4 opgeheven” en uiteindelijk werd PCB De Globe in 2009 wegens het gebrek aan
voldoende leerlingen helemaal opgeheven.

Met dank aan Jack van Sintmaartensdijk, oud-directeur Christelijke Ambonezenschool.

" Deze schoolwoning is later in gebruik genomen door De Vrijborch, een school die onder leiding van de heer Maarten Willemsen uit-
ging van een natuurlijk leerconcept met veel keuzevrijheid voor leerlingen. Later is de school onder de naam De Hoeve omgezet in
een school voor Daltononderwijs. In 2010 is deze school definitief gestopt.
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